
22 | NL10 | WWW.AGENDA.NL |

‘Zouden ze door mijn Spartashirt heen ruiken 
dat ik in het dagelijks leven voor ‘Zuid’ ben?’

Het voetbalseizoen is voorbij en hoewel de Rotterdamse clubs geen toppresta-
ties hebben laten zien, is er één dik vet lichtpunt: we zijn nog altijd de enige 
stad in Nederland met twee clubs in de eredivisie. Tijd voor een shirtjesruil 
om te vieren dat dit nog steeds zo is. Onze testpersonen zijn twee fanatieke 
vrouwelijke en ook nog eens blonde supporters. Wat vindt West van Zuid?

TEKST ELLEN MANNENS EN EVELINE VAN WANROOIJ / BEELD DE ROTTERDAMSE SCHOOL

FEYENOORD GOES SPARTA       Sparta-PSV, zaterdag 4 april

NAAM: Ellen Mannens (29) BEROEP: Stadsredacteur NL10 FAVORIETE CLUB: Feyenoord
GESCHIEDENIS: Ellen werd drie jaar geleden praktiserend Feyenoordsupporter. Dat begon 
met een 11-wedstrijdenkaart in vak H. Na twee jaar de schreeuwende mannen aan de an-
dere kant van het veld te hebben bekeken, besloot ze dit seizoen naast hen te gaan zitten in 
vak Z. Ellen heeft de ballen verstand van voetbal en wil alleen maar dat haar cluppie wint.

halen. Dat gaat snel hier. Plekje vrij aan de 
bar, inschuiven  en hopla: meteen bestellen. 
“Pardon! Deze man naast je was eerst hoor en 
daarna ben ik nog,” zegt een stem achter me. 
Áchter me inderdaad. Zijn we hier in Engeland 
ofzo? Doen Spartanen aan in de rij staan? 
Maar ik heb mijn bier en lach voor de vorm 
nog even verontschuldigend naar de stem 
achter me die van een grijze vijftiger blijkt 
te zijn. Werkt meestal wel als blonde vrouw. 
Hier niet. Ik krijg nog eens te horen dat er nog 
veel meer mensen eerder aan de beurt waren. 
Bijzonder. Zou hij soms door mijn Spartashirt 
heen ruiken dat ik in het dagelijks leven voor 
‘Zuid’ ben?

IN JE BLOED
Wat erger is, is dat PSV in die paar minuten 
van het incidentje Sparta alle hoop ontneemt 
met nóg een goal. Wederom oprecht k*t, vind 
ik.
De Spartanen zijn er laconieker onder. Er wordt 
in de goot rustig door geouwehoerd. Is het 
dan geen menens? Jawel. Sparta zit in je bloed, 
Sparta is als familie, en nog meer van deze wel-
gemeende clichés krijg ik te horen wanneer ik 
er naar vraag in het supportershome. Meteen 
nog maar een onderzoekje doen dan, want zo 
schattig als ‘wij’ Sparta vinden, zoveel hekel 
hebben ‘zij’ aan ons. Voor wie zouden ze dan 
zijn tijdens Feyenoord-020? 
Even lijkt het erop dat 020 favoriet is, tot ik de 
jongere aanhang van Sparta spreek. Dankzij 
hen is toch een kleine meerderheid voor  Fey-
enoord. Veel te weinig naar mijn zin, stelletje 
Rotterdamverraaiers.
Maar toch, mijn conclusie na een avondje als 
Spartaan is deze: Sparta is de club van Rotter-
dam, maar dan wel Rotterdam WEST!

daan een verrassend goed potje voetbal zien, 
maar veel krijg ik er niet van mee door al het 
geklets. Totdat PSV-er Amrabat voor onze neus 
langs wandelt. “Wat ben je lelijk van dichtbij!” 
roept de moeder uit de meidengroep. “Jij ook!” 
besluit de tegenpartij terug te roepen. “Maar 
ik weet het tenminste van mezelf!” gooit moe-
der er meteen volgens goed Rotterdams ge-
drag uit. Een verraste, maar sportief lachende 
Amrabat het nakijken gevend.

RONDJE TROOST
Ben ik al bekeerd? Nee, maar ‘Rotterdam’ moet 
natuurlijk wel winnen. En het lijkt er in de 
eerste minuten op of de Spartanen daarvoor 
gaan zorgen. Tot Dzsudzsák daar een stokje 
voor steekt Sparta keeper Ramos passeert.
K*t vind ik dat, oprecht k*t. Gelukkig realiseer 
ik me dat ze hier bier schenken met meer 
alcohol dan in de Kuip. Even een rondje troost 

Hoe symbolisch kun je deze shirtjesruil 
tussen Feyenoord en Sparta beginnen: 

Spartaan Eveline moet een ander shirt regelen, 
want hoe graag ik het ook zou willen voor dit 
experiment, mijn 1 meter 82 Feyenoordlichaam 
gaat nooit in haar kindermaatje 146 passen.
Alles is klein en schattig aan Sparta: klein 
stadion, klein supportershome, toegangspoort 
waar ik zelf mijn seizoenskaart moet scannen, 
security die wel in mijn tas wil kijken, maar me 
verder vergeet te fouilleren. Ik wil er steeds een 
vertederend ‘ahhh’ uit gooien.
In de goot, Evelines vaste plek achter het 
doel, gaat dat nog even door. Ik kom terecht 
in de meidenclub, waar zich weer een ahhh-
moment voordoet als een van de meiden me 
een foto laat zien van haar baby. Vervolgens 
wordt X-factor besproken en dan … o ja, voet-
bal, daarvoor kwamen we hier.
Sparta laat op een paar meter van ons van-

J  uw club, mijn clubJ  uw club, mijn club
Sparta-Feyenoord: de vrouwelijke shirtjesruil
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